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SCHREEUW OM HOOP! 
Hoor steeds meer mensen om mij heen, die ik gelukkig nog ontmoet, dat zij nu 
meer moeite hebben met de aangescherpte maatregelen dan de eerste keer in 

maart. Ik ervaar dat zelf ook moet ik eerlijk zeggen. 
In maart ging mijn agenda volledig op de schop, zoals van heel veel mensen en ik 
ging ervan uit, dat dit van korte duur zou zijn en we zouden weer terug zijn bij 

wat mij betreft het oude normaal, waar ik nog steeds heilig in geloof, dat mag u 
met een gerust hart naïef noemen … 

Maar de periode duurde langer dan ik had gedacht, maar toen was er de 
versoepeling, mensen gingen elkaar weer ontmoeten, verjaardagen werden weer 
gevierd, meer mensen in de kerk en dat alles op gepaste nabijheid, ik vind dit 

vriendelijker klinken dan gepaste afstand. 
Ook mijn agenda raakte weer behoorlijk gevuld en ik had er weer zin in om op 
pad te gaan en mensen te ontmoeten. Een tweede golf, dat leek mij iets 

onwezenlijks en dan gebeurt het toch en weer die agenda zo goed als leeg. 
Toen onze eindredacteur Floor van der Rhee, zijn naam noem ik met ere, ons als 

bestuursleden vroeg onze bijdrage te leveren voor deze Nieuwsbrief, schreef ik 
Amen onder de vertelling voor een viering voor mensen met een verstandelijke 
beperking, die zondag 25-10 in onze kerkruimte in Dordrecht wordt opgenomen. 

Het thema is Hoop en gebaseerd op Psalm 146, met mijn eigen woorden: ons 
leven mogen we leggen in de vertrouwde handen van God en daarvoor krijgen we 
hoop terug, hoop op andere, ongetwijfeld betere tijden. 

 
Mr. Arie Slob, voorzitter. 
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Van het Bestuur 
 

Omzien naar elkaar 

Jarig in de maand november 
02 nov. 80 jaar, mevr. M. de Bruyn-van Sprang, Bovenkerkseweg 31, 3381 

KA Giessenburg 
05 nov. 90 jaar, mevr. A. Goedhart-Donk, Neerpolderseweg 14, 3381 JS 

Giessenburg. 
08 nov. 89 jaar, dhr. W. Muilwijk, Giessenlaan 51, 3381 AK Giessenburg 
09 nov. 77 jaar, dhr. J.A. van Straten, 't Hoog 1, 4221 LM Hoogblokland 

10 nov. 81 jaar, mevr. L. Bos-Wilbrink, van Marlotstraat 65, 3381 CD 

Giessenburg. 
10 nov. 81 jaar,  dhr. H. Kooiman, Jan van Goerlstraat 1, 4209 CE 

Schelluinen. 
12 nov. 81 jaar,  mevr. J.L. de Groot-Korevaar, A.M.A. van Langeraadweg 

7a, 3381 LB Giessenburg. 
12 nov. 80 jaar,  mevr. C.S. de Jongh-Euser, van Marlotstraat 69, 3381 CD 

Giessenburg. 

16 nov. 85 jaar, mevr. C.F. Kruis-Jonkbloed, Brederodeweg 4, 4209 BE 

Schelluinen. 
19 nov. 94 jaar, dhr. A van Houwelingen, Botersloot 52-1, 4225 PS 

Noordeloos. 
21 nov. 76 jaar, mevr. G.E. Zijlstra-Monteney, De Schans 42, 4223 NT 

Hoornaar. 
26 nov. 78 jaar, mevr. J.D. Kooiman-den Hertog, Jan van Goerlstraat 1, 4209 

CE Schelluinen. 

26 nov. 76 jaar, mevr. J. van Dijk-Vink, Prins Bernhardlaan 4, 3381 AV 

Giessenburg. 
28 nov. 81 jaar, dhr. P.H. de Kuiper, Doetseweg 73, 3381 KE Giessenburg. 

30 nov. 76 jaar, mevr. N. Baan-den Boer, Willem de Zwijgerlaan 23, 3381 

BM Giessenburg. 
 

Zieken  

Dhr. A van Houwelingen van de Botersloot uit Noordeloos, is na een val 

opgenomen in het ziekenhuis. Ondertussen is zijn situatie weer onder 

controle. Voor revalidatie verblijft hij in het Gasthuis, Kamer 4, Banneweg 

61, 4204 AA Gorinchem.  
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Mevr. Reima van der Ham-Korevaar is verhuisd naar De zes molens 25, 4223 

SC Hoornaar. 

We leven mee met alle zieken die thuis of elders verpleegd worden. We 

wensen hun sterkte,  moed  en Gods onmisbare nabijheid toe. 

Jubilea 

Op 20 oktober waren Piet en Rinie Groeneveld-Holster, Emmalaan 16, 3381 

AJ Giessenburg, 25 jaar getrouwd. 

Op 22 oktober waren Arie en Riet Vogel-Romeijn, Juliana van Stolberglaan 

29, 3381 AN Giessenburg, 55 jaar getrouwd. 

Op 23 oktober waren Joop en Arigje Koorevaar-Kuiper, Molenweg 5a, 3381 

KL Giessenburg, 50 jaar getrouwd. 

We wensen alle echtparen met hun kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe 

voor de komende jaren. 

Gedicht 

Herfst 

De zomer is voorbij gegaan,  

Een nieuw jaargetij breekt aan, 
De herfst is nu gekomen 

De blaadjes vallen van de bomen. 
 
Het veranderende landschap, 

Vertelt ons een ernstige boodschap, 
Zoals het groen spoedig verdwijnt, 
Komt ook aan ons leven een eind. 

 
De Heere wil nog voor ons zorgen, 
Hoe lang, dat is voor ons verborgen, 

Laat daarom vandaag uw gebed nog zijn, 
“maak om Jezus wil mij rein!” 

 
Wie weet, God mocht Zich wenden, 
En u Zijn genade zenden! 
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Dan klinkt door alle jaargetijden heen: 
“Hij is God, ja Hij Alleen!” 

 
Petra Emens 
 

 

0mzien na elkaar 
 

Weet u in uw omgeving zieken, geeft hen door. 

Zijn er jubilarissen, laat het ons weten. 

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT  Giessenburg. 

email: pietentera@hotmail.com. tel.0184-652670. 

 

Uitjes en Bijeenkomsten. 
 

Beste mensen 

Was u ook zo verrast door het mooie blad wat u bij de vorige editie van de 

nieuwsbrief kreeg? Een blad vol over het koningshuis, ik hoop dat u er van hebt 

genoten, het was wel een zware klus voor de bezorgers, want het gewicht was wel 

zwaar op de fiets, maar dat hebben we graag voor jullie over. Bij het bezorgen van 

het blad hebben wij een gift van €10,00 ontvangen, waarvoor onze hartelijke 

dank. 

Wat is het een langdurige weg die we gaan moeten, en wat moet je vermelden als 

er geen middag te organiseren valt. Het is leeg, maar ik heb toch weer wat bedacht 

om in de nieuwsbrief te zetten. Ook al is het geen Algemeen Beschaafd 

Nederlands, maar daar moet u doorheen prikken. 

In de tekst hieronder zijn heel wat plaatsnamen uit de provincie Zuid-Holland 

verstopt, degene die er het meeste kan vinden, die wint!!!!!! 

Zoek de plaatsnamen in Zuid-Holland. 

We bezoeken Zuid-Holland. We hebben haast, recht voor ons staat de gids al 

klaar. Op de heenweg in dit buurtschap staan in de nacht huizen er mooi verlicht 
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bij en waar de ruimte rondom nog volop aanwezig is. Je hebt enkele (zes of zeven) 

huizen met monsterachtige uitbouwsels staan. Je kunt er alleen via drie bergen 

komen. Een echt oud dorp in een nieuw landschap dat gewonnen is uit ’n poel. 

Dijken er om heen gelegd, (elf trappen hoog). Tja , zo ontstaat nieuw veen. Ook 

onze Barend (recht voor ons) komt een kijkje nemen, ’n oud adelijk persoon is hij. 

Hij wist me te vertellen dat hier zo al vier polders zijn droog gelegd. Zo komt er 

van noord tot zuid, land bij. Naast bos: koopt men er ook graag oude aktiva op. 

We mogen de oude klok van het schip luiden. In dit schip is veel goud achter en 

voor verwerkt. Een goede reede voor een paar foto ‘s. ’t Was ook komisch even in 

genoemde nootdorp geweest ligt in een hoek van hollandse kust en westmaas. Ik 

zie ook steeds meer kerken langs de maasdijk voorbij komen. Zeker omdat ik er 

naar streef kerken geregeld van binnen te bekijken. Op het plein, een demonstratie 

van een valk, en burgemeester Noordeloos kijkt gespannen toe. Net voor de 

burgemeester Bol nestelt zich een groep kinder, (dijkmannetjes) uit Ottoland, ze 

zijn allen fan van rozen. Burgerlijk vindt Klaas. Waal nee, zwarte waal zegt 

Woudt!. Zo zie je wat water aardige discussies kan veroorzaken. Er loopt een kat. 

Wij kijken even vreemd op. Ik spring ’t water in, genietend van al de aandacht. De 

rest staat te proosten, dampend van het zweet. Het is feest, rijen dik staan ze langs 

de kant, ik zie onze Lex mond wijd open en een grijns! Burgerlijk 

gehoorzaamheid noemen ze zoiets. Het blad raakt vol en ik ga nu beslissen om te 

stoppen. Fris gewassen, aardig gekleed, zeg ik dan maar tot de volgende keer. 

De oplossing kunt u weer mailen of opsturen naar mij, doe dit wel voor 16 

november2020, want dan gaat de nieuwe nieuwsbrief weer de deur uit waarin ik 

de oplossing vermeld , dus doe uw best!!!!               

Mailadres: woutencobykwakernaak@gmail.com, 

 postadres : Coby Kwakernaak, Wetering 13, 3381 DL Giessenburg. 

Voor u gelezen. 

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel 

omgaan als met onze mobiele telefoon. 

mailto:woutencobykwakernaak@gmail.com
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Het zou betekenen dat we : 

- Onze Bijbel constant op zak zouden hebben; 

- Er meerdere malen  per dag een blik in werpen; 

- Wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis gaan om hem op te 

halen; 

- Hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden; 

- Hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven; 

- Hem aan onze kinderen meegeven voor hun veiligheid en om met hen te 

communiceren. 

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. 

Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over 

het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen 

onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken! 

Enkele alarmnummers:  

- Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14. 

- Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51. 

- Als je bezorgd bent, bestudeer dan Mattheus 6 : 19, 34. 

- Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91. 

- Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63. 

- Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreëen 11. 

- Als je alleen of doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23. 

- Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13 

- Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3: 

12-17. 

- Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Mattheüs 11:25-30. 

Hartelijke groet van Coby. 
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Van de Bestuurstafel.   

En zo maar is het weer tijd om een stukje voor de Nieuwsbrief te moeten 

schrijven. 

Een vreemde tijd die soms stil lijkt te staan. Weinig vrolijk nieuws, weinig 

vertier en nog geen uitzicht op betere tijden. We moeten ons zien te vermaken 

in en rond huis en haard en meestal lukt dat ook wel.  

Maar voor het broodnodige verzetje hebben we pas geleden  de door Coby in 

de vorige Nieuwsbrief beschreven fietstocht langs Lek en Linge gemaakt. 

Het was die dag droog, maar koud en de beloofde zon heeft zich nauwelijks 

laten zien. Ook stond er vrij veel wind, maar daar hebben we ons niet door 

laten weerhouden. Fietsen op het rek, tassen gepakt en op weg naar 

Mariënwaerdt in Beesd. Volgens de beschrijving horeca voldoende onderweg, 

maar.........alles gesloten, u weet wel waardoor. Hier waren we gelukkig op 

voorbereid, koffie, koek en brood hadden we bij ons. 

De knooppunten zijn een handig hulpmiddel om de route te volgen. Soms 

miste er wel eens een bord door werkzaamheden onderweg, maar met het 

fietskaarten boek erbij kom je er wel weer uit. 

Meestal rijdt mijn man voorop, want hij fietst zónder ondersteuning (wil dit 

niet, is voor oude mensen!) en ik mét. Deze volgorde houden we aan anders 

fietst ik hem "eruit". Bij tegenwind echter (en die hadden we!) mocht ik 

voorop, dan reed hij in mijn "slipstream"....... 

Als we alle bezienswaardigheden die genoemd worden hadden bezocht of 

bekeken  dan zou het een meerdaagse tocht geworden zijn, maar we hadden 

geen pyama en geen tent bij ons, dus daar maar van afgezien. 

Het laatste stukje van de route hebben we gesmokkeld (vanwege de gesloten 

terrasjes?) en waren na 50 kilometer weer terug bij de auto. 

Een aanrader! Zeker straks in het voorjaar als alles weer in bloei staat. 
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Coby bedankt! 

 

Uit de digitale Nieuwsbrief heb ik voor u het volgende stukje gehaald: 

----KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het 

coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even 

iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten 

stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot 

en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600. 

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor.----- 

Dit was het weer, met vriendelijke groet, Meta de Groot-Nagel, secr. 

 
 

Van de Penningmeester.   
Het wordt wel saai, maar ook deze keer heeft de penningmeester niets om mee te delen 

  
Met de groeten van Wim van der Ham. 

 

 

Van de ledenadministratie. 
Van de ledenadministratie zijn er deze maand geen mededelingen. 

 
Met vriendelijke groet, Arie de Jong. 

 

 

Website en Facebook van de PCOB 
Kijk op de website en Facebook pagina voor nog meer informatie. 

Foto`s en opmerkingen die u wilt plaatsen geeft u door aan bestuurslid Arie de 

Jong.  
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De PCOB op de website:  https://www.pcob-giessenlanden.nl/  

en op Facebook: PCOB Giessenlanden .  

 

 

Bestuur: 

 

Voorzitter:  

Mr. Arie Slob 

tel. (0183) 58 13 31 

email: mrarieslob@hetnet.nl    

 

Secretaris: 

Meta de Groot-Nagel  

tel. (0184) 769032 

email: mdegrootnagel@gmail.com  

 

Penningmeester: 

Wim van der Ham 

tel. (0183) 582521, Bankrek nummer  NL07RABO0130717517 

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden 

email: wvdham@hotmail.nl  

 

Ledenadministratie: 

Arie de Jong 

Tel. (0184) 634824,  

email: jong.terlouw@hetnet.nl  

Tevens vaste contactpersoon voor het plaatsen van berichten  

en foto’s op de website https://www.pcob-giessenlanden.nl/ 

en Facebook: PCOB Giessenlanden.              

 

Leden: 

Piet en Tera Donk-Davelaar 

tel. (0184) 652670, email pietentera@hotmail.com  

 

Coby en Wout Kwakernaak 

tel. (0184) 652414, email: woutencobykwakernaak@gmail.com 

 

https://www.pcob-giessenlanden.nl/
mailto:mrarieslob@hetnet.nl
mailto:degrootnagel@gmail.com
mailto:wvdham@hotmail.nl
mailto:jong.terlouw@hetnet.nl
https://www.pcob-giessenlanden.nl/
mailto:woutencobykwakernaak@gmail.com
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Redactie Nieuwsbrief: 

Floor van der Rhee 

tel 06-13505605  

email: pcob.giessenlanden@gmail.com 


